Leesweek in Frankrijk

Ben jij een echte boekenliefhebber en droom je van een plek waar je samen met anderen
kunt lezen, praten over je favoriete verhalen en nieuwe boeken kunt ontdekken? Dan is deze
18+ leesweek precies wat je zoekt! Een week vol liefde voor literatuur, inspirerende
gesprekken, gezelligheid én creatieve activiteiten. Laat je onderdompelen in verhalen,
ontmoet leesmaatjes en beleef samen de magie van lezen.

Stichting IDZO (www.idzo.eu) organiseert vakantieweken die mensen dichter bij elkaar
brengen. IDZO levert vrijwilligers om de week tot een succes te maken. Zij zullen ook de
administratie voor hun rekening nemen. Tijdens deze weken verblijf je in Castel
Marguerite, een sfeervol landhuis in het charmante Saint-Nectaire. Ver weg van
massatoerisme en vervuilende industrie ervaar je hier de rust van ongerepte natuur. Een plek
die niet alleen inspireert, maar ook uitnodigt tot ontspanning, ideaal voor iedereen die zich
in alle rust wil onderdompelen in boeken, verhalen en nieuwe ontmoetingen.

Wanneer: 25 april t/m 2 mei 2026
©  Waar: Saint-Nectaire, Frankrijk
4 Verblijf: In een karakteristiek oud kasteel — je deelt kamer en badkamer met een
leesmaatje
LC¥ Prijs: €625,00 all-in. De prijs inclusief toeristenbelasting is.
XX Doelgroep: 18 tot ca 35 jaar
@ Inclusief: Overnachtingen, alle maaltijden die samen worden bereid, begeleiding
#® Vervoer: Vervoer naar Saint-Nectaire is zelf te regelen. Indien gewenst, kunnen we

helpen met carpoolen of het delen van ritten.

Wat biedt het programma van de leesweek?
- Eén gezamenlijk boek lezen (genre: romance/fantasy)
- Optionele creatieve en gezellige activiteiten, zoals:
o Boekenleggers maken
Picknick in de natuur
Een wandeling in de omgeving
Vision boards maken van je favoriete boek
Avonden bij het kampvuur
o Bezoek aan een lokaal marktje en boekwinkels
- Ruimte en tijd om zelf in alle rust te lezen in het landhuis.
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Waar verblijf je?

Het authentieke Franse landhuis Castel Marguerite, eigendom van Stichting IDZO, ligt in
Saint-Nectaire (Puy-de-Déme), in het groene hart van Frankrijk. Met een drankje op het
terras of binnen bij de snorrende houtkachel, waar je je kunt verliezen in een goed boek en
verhalen kunt delen met andere lezers.

@ Beperkt aantal plekken beschikbaar!

Interesse of vragen?

Naam begeleider(s): Joélle van der Schaar Joellevanderschaar@gmail.com
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